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Het poesiealbum
van Jurriaan Andriessen

‘Deez ‘album heb ik lief

Wie hem steelt is een dief

Wie hem vindt, brengt hem vilug
Naar .........terug!"

Dit gedichtje staat op de omslag van een
onlangs door het Nederlands Muziek
Instituut ontvangen origineel muziek-
manuscript van de componist Jurriaan
Andriessen (1925-1996) met de titel:
‘Poessie — Album, een serie speelstukken
voor Electronisch Orgel’. In het in 1997
verworven archief van de componist was
het originele manuscript niet aanwezig,
alleen kopieén in de vorm van zwart/

wit foto’s die geen recht doen aan dit
van kleurrijke ‘poesieplaatjes’ en andere
illustraties voorziene handschrift.

Pentekening bij het tweede stuk met als rijmpje

‘Pief, paf, poef,
Trouw nooit met een boef.”’

Ook ontbreken in de kopie de aardige
pentekeningen, die in het originele
handschrift los zijn toegevoegd. Voor
elk van de acht delen is er zo’n teke-
ning, die aansluit bij het traditioneel
poesiealbumrijm. De rijmpjes vormen
als het ware een motto van de afzonder-
lijke ‘speelstukken’.

De speelstukken zijn niet gedateerd,
maar volgens de catalogus in het ar-
chief, waarin de componist zelf nauwge-
zet de gegevens van zijn werken noteer-
de, werd het op 3 september 1968 vol-
tooid, hoewel hij een dag eerder al een
kopie naar de opdrachtgever, het Minis-
terie van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk, stuurde. Het werk is
opgedragen aan Kathenka Andriessen,
actrice en echtgenote van de componist.
Het ministerie kwam met deze opdracht
op verzoek van organist Bernard Druk-
ker (1910-1992), die als docent elektro-
nisch orgel aan de Rotterdamse muziek-
school was verbonden. Drukker zette
zich m.n. in voor het Hammondorgel als
volwaardig muziekinstrument en vanuit
die inzet zal hij zich wel tot het ministe-
rie hebben gewend.

De adviescommissie die het ministerie
hierover moest informeren was het eens
met Drukker dat de opdracht aan Jurri-
aan Andriessen verstrekt moest worden.
In de commissie zaten de componisten
Louis Toebosch, Hans Kox en de orga-
nist Charles de Wolff.

In de brief aan het ministerie bij het
‘bewijsexemplaar’ van zijn werk schrijft
Andriessen, dat hij van plan is het origi-
neel aan de uitgever H. Albersen te stu-
ren. In een brief van 13 augustus 1969
aan uitgeverij J. A. H. Wagenaar schrijft
hij dat het album op korte termijn bij
Albersen zal verschijnen. Van het stuk
is tot op heden echter geen uitgave be-
kend.

Jurriaan Andriessen in 1975

De schenker van het manuscript liet in
een begeleidend briefje aan het NMI
weten, dat hij het heeft gevonden op

een vlooienmarkt op het Malieveld in
Den Haag, in een doos met allerlei oude
papieren, die verder niets met Jurriaan
Andriessen te maken hadden. In een ver-
volgbrief suggereert hij, dat hij het zelfs
wel eens gered zou kunnen hebben van
een definitieve gang naar de vuilnisbelt!
We weten natuurlijk niet of het origineel
destijds onrechtmatig van eigenaar is
gewisseld of wellicht is uitgeleend, maar
nooit geretourneerd. Met wat fantasie
zijn er nog wel wat scenario’s denkbaar.
De laatste vinder heeft in ieder geval
adequaat gehandeld, de boodschap ter
harte genomen en het stuk bezorgd
waar het thuis hoort: bij de omvangrijke
muzikale nalatenschap van Jurriaan
Andriessen in het Nederlands Muziek
Instituut.
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